
3. ‘Ik hoor de kreten van de armen klinken. 
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt’, 
zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken 
zijn woorden in een trouweloze tijd. 
 
4. Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen. 
Bescherm wie arm en zwak zijn, trouwe HEER. 
Het onrecht blijft aan alle kanten dreigen. 
Verdorvenheid verspreidt zich meer en meer. 
 
 

 

Gebed van de Dag maandag 9 november 2020    
(kerk open 8.30 – 9.00 uur)  

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wacht op de Heer, Zijn dag is nabij,  
     Wacht op de Heer. Houdt moed, Hij komt.  

 
Psalm 12:3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Genesis 18:1-15  
(Genesis / Bereesjiet 18:1-22:24, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Sidra Wajeera (Hoofdstuk ‘En Hij verscheen!’) 

 
STILTE  
 
Luisterlied It Is Well With My Soul | Anthem Lights 
 https://www.youtube.com/watch?v=jcp6w4zaW7U  
  
Gebed  
 

Onze lieve Vader, 
gij zijt god, 
van vóór de wereld ontstond, 
gij blijft god, 
wanneer zij er niet meer is. 
Omgeef ons in deze korte tijd van leven 
met uw liefde, 
en verdrijf alle angst en vrees. 
sterk ons in het geloof 
dat zin en voleinding van de wereld 
rusten in uw wil. 
door jezus christus, onze heer. 
Amen 

 

Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

Doven van de kaars 

 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang. 

Hebreeën 13:2  

Vergeet de gastvrijheid niet,  

want hierdoor  

hebben sommigen  

zonder het te weten  

engelen  

onderdak geboden. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcp6w4zaW7U

